
De Goede Reede, huis van de wijkgemeente West 1992 - 2019 

 

De jaren ‘80 van de vorige eeuw gaven groei en uitbreiding van Veenendaal-West te zien. Maar er 

was geen kerkgebouw voor de Gereformeerde en Hervormde (confessioneel, Sola Fide) kerkleden in 

de wijk, dus gingen de gemeenteleden voor kerkbezoek naar andere wijken. Daar moest natuurlijk 

verandering in komen. 

De kerkenraden van Sola Fide en van de Gereformeerde Kerk besloten om samen een eerste 

kerkdienst te houden op de eerste adventszondag, 1 december 1984, in eerste instantie in een 

houten gebouwtje overgenomen van de “grote” Hervormde Gemeente die inmiddels de Westerkerk 

had gebouwd in west. 

In de nieuwe wijk was in Wijk West het Samen op Weg gebeuren op de rails gezet en hadden diverse 

onderzoeken -ook financieel- geleid tot het besluit om een nieuwe kerk te laten bouwen. Op 

zaterdag 19 december 1992 was de grote dag van de verhuizing. De nieuwe kerk, met de naam “De 

Goede Reede”, werd overgedragen aan de Kerkenraad. In een lange optocht ging het van Het 

Haventje naar De Goede Reede. Op zondag 20 december werd de eerste kerkdienst gehouden. 


